
 
Zo veel verschillende mensen zo veel verschillende situaties binnen sekswerk. 
 
Net zoals in een normale samenleving, daar waar mensen dingen met elkaar uit 
praten en daar waar echtelijke ruzies zijn met keuze vechtpartijen.  
 
Sekswerkers zijn niet binnen 1 hokje te plaatsen.  
 
Hoe blij ik zelf zou zijn met de WRS, mede omdat sommige sekswerkers geen heuse 
ondernemers zijn (het geld grotendeels zwart houden) en hierdoor nog steeds op 
maar 150 per uur, prijzen van 16 jaar geleden! zitten, waar is de inflatie gebleven? - 
en mede omdat mijn woning volledig af is betaald, ik mezelf niet kan exploiteren er 
niemand tussen zit en vanuit de Nederlandse wetgeving dus wel thuis mag werken en 
hiermee de WRS als schaarste instrument kan gebruiken, ga ik wel eerlijk zijn.  
 
Hierin doe ik mijn volledige verhaal vanuit mijzelf.  
 
Vanaf mijn 19e (2006) stond ik bekend onder de naam Sanne in de regio van 
Laarbeek - Eindhoven, later is de naam veranderd in Tantra Dasha (samen met een 
mannelijke collega voor ongeveer 1 jaar in 2015) om vervolgens over te gaan in Anna 
erotische massage sinds 2016.  
 
Ik zit dus al ruim 16 jaar binnen het vakgebied.  
 
Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Vanaf 'jongs' af aan toen ik nog 
thuiswonende was tot op heden.  
 
Destijds ben ik begonnen met car- hotelafspraken en bij mannen thuis. In deze 
periode deed ik dat altijd op basis van een gezichtsfoto, daar ik niet zomaar met 
iedereen intiem wil gaan.  
 
De persoon die mij vroeg om te leren masseren is altijd goed voor mij geweest. Wij 
stonden op gelijkwaardige voet en deden dit vanuit huis, zonder zorgelijke situaties 
dus. Wij zijn tot op heden nog goed bevriend.  
 
Op het moment van besluit om zelf verder te gaan in mijn eigen woning met de door 
hem geleerde tantra massages, wilde ik ook graag de body2body leren. Echter is hier 
geen enkele cursus over te vinden en in Japan, waar de oorsprong van de nuru (b2b) 
massage ligt, wordt je als vrouw zijnde direct weggestuurd "only man". 
 
Ik ben vervolgens voor een massagesalon gaan werken, waar ze de massage intern 
aan je leren. !!Echter was dit voor mij JUIST de plek dat ONVEILIGE situaties met zich 
meebracht. Ik werd hier onmenselijk behandeld. Ik weet niet meer precies wat, maar 
oa: dat ik via de telefoon vroeg of op een locatie in een andere stad (waarover ze 



vroegen of ik daar ook wilde gaan werken) de zelfde regeling geldig was als voor de 
desbetreffende stad. Dit had ik niet aan de telefoon mogen vragen en terug bij 
aankomst in de club werd ik op een zeer nare meesteressen achtige toon 
aangesproken door de gastvrouw.  
 
Deze zelfde gastvrouw heeft mij negatief benadeeld naar vrienden en kennissen, 
middels een reactie op mijn persoonlijke Facebook te geven: Ik had business kaartjes 
besteld en in huis gekregen, waarop iemand vroeg of ik voor mezelf was begonnen. In 
plaats van dames binnen dit vakgebied te beschermen, reageerde zij op de vraag van 
de desbetreffende persoon met: "Ja, als hoer".  
 
Verder werd er op de dag dat ze wisten de samenwerking te willen beëindigen 
gevraagd of ik mijn haren los wilde doen, ik gaf netjes aan dat dit niet mogelijk was, 
omdat er veel haarlak in zat "ja doe nou even, want dat is mooi voor de klant". Totaal 
onrealistisch! Na deze massage kon ik bij deze gastvrouw komen en werd mij 
medegedeeld dat het werk ophield. Ik wilde naar buiten, maar ik werd vastgehouden 
achter een gesloten deur en een hoge muur van zeker 2.5 meter hoog waar niet over 
heen te klimmen valt.  
 
Daarna heb ik besloten om volledig en alleen nog voor mezelf te werken vanuit huis. 
Ik heb hierin nooit een nare of gevaarlijke situatie meegemaakt. Voor mijn 
gezondheid is het zelfs essentieel om vanuit huis te werken.  
 
Ik heb endometriose en hiervoor dien ik volledig puur en onbewerkt te eten. In clubs 
heb ik geen eigen keuken en kan niet goed voor mezelf zorgen. Desondanks dat wij 
recht hebben op een rookvrije plek zijn er ook nog steeds clubs waar gerookt wordt.  
 
Een andere club begrijpt een zelfstandige ondernemer niet, daar hij alleen met 
dames "in dienst" werkt, ik mocht hier dus ook al snel geen ruimte meer huren.  
 
Verder valt er niet uit de kosten te komen, kamers zijn duur zo'n 200 voor een hele 
dag, dan nog de reiskosten en voeding. Als wij geen klanten hebben moet je de club 
als nog betalen. Ik heb mijn laatste club bezoek omgerekend en daarmee verdien ik 
maar 5,27 per uur. Dit is natuurlijk van de zotte, daar waar ik voor de zelfde 
inspanning thuis 66,66 over houdt.  
 
Iedereen heeft immers recht op werk en er bestaat ook nog zoiets als een 
minimumloon.  
 
In 2019 heb ik een politie controle gehad van de zeden politie. Hier ga ik tot op de 
dag van vandaag nog aan onder door. Daar waar ik een voor mij gezonde en veilige 
plek had om te werken, is mij door de poltie ontnomen. Vele verhuizingen volgde. 
Hierdoor heb ik meer schade opgelopen, verlies van vrienden en weinig contact met 
familie. Dan nog ter zijde wat stress met het lichaam doet, de vele duizenden 



(richting de 40K) wat ik nu per jaar mis loop door de overheid en nog nauwelijks mijn 
minimumloon kan behalen, door de overheid ontnomen 
 
En waarom?! De politie zag dat alles volledig netjes was bij mij binnen, een verslagen 
vrouw die het vak met passie en plezier uitvoert, ongedwongen alleen aanwezig in de 
woning, eigen afspraken volledig zelf in beheer etc.  
 
Tot op de dag van vandaag heb ik er nog stress van, omdat mijn gemeente niet goed 
op de hoogte is van de Nederlandse wetgeving die er nog altijd boven staat. Hierin 
staat beschreven dat je jezelf niet kunt exploiteren. Exploiteren kan alleen als er iets 
of iemand tussen zit. Mijn woning is geen huurpand en er zit geen hypotheek tussen, 
volledig afbetaald, dus volledig van mij.  
 
Toch kan er elk moment weer een politie controle komen, omdat de gemeente dus 
niet weet waar ze mee bezig zijn. Dit kan voor mij tot een rechtszaak leiden en die 
kan dan ook weer in de tig duizenden (50k?) euros oplopen.  
 
Sekswerk dient gewoon behandeld te worden als ieder ander soort werk vanuit huis 
voor zelfstandige zoals dat bij oa: kappers, schoonheidsspecialiste, masseurs het 
geval is.  
 
Sekswerkers brengen zo veel goeds. Bijv iemand die gehandicapt is (halfzijdig 
verlamt) etc. verdiend deze persoon dan niet een beetje liefde verdiend deze 
persoon niet een beetje aandacht? Het aantal aanrandingen wat drastisch wordt 
verlaagd (het is voor mij geen toeval dat het hele the voice gebeuren naar buiten 
kwam, net op het moment dat prostitutie controles in volle gang waren) en ga zo 
maar door. Mijn overtuiging is dat wanneer de prijsstelling goed is en je een 
aanbetaling vraagt, plus duidelijk bent in de communicatie er geen misstanden plaats 
vinden en dit juist gebeurd aan de onderkant van de samenleving. De sekswerkers die 
wanhopig zijn naar een beetje geld en zichzelf beschikbaar stellen voor een 
habbekrats zoals 150 euro per uur.  
 
Zo komen we ook bij een vergunning, want voor escort moet je maar een vergunning 
aanvragen, dan zou het wel mogelijk zijn. Nou wat mij dit aan een extra tijd kost met 
al dat reizen! Dan nog niet te beginnen met de vergelijking van 16 jaar terug waarin 
de mannen nog bereid waren om de hotelkamer op hun naam te boeken en die af te 
dragen aan mij zodat ik er de rest van de dag mocht blijven. In de tegenwoordige tijd 
willen mannen niet meer thuis ontvangen en al helemaal geen kamer op hun eigen 
naam boeken. Dit is dus geen oplossing en kost tevens ook minimaal 2k.  
 
Ik zit er persoonlijk niet op te wachten om allemaal gesprekken en onderzoeken te 
moeten doorlopen, de politie is hier al geweest en heeft voldoende inzicht dat alles 
zelfstandige, vrijwillig en zelfs met veel passie en liefde en welwillendheid gebeurt.  
 



Ik doe een beroep op mijn recht tot werk en mijn vrije keuze hierin, zonder 
belemmeringen. Ik wens verder met rust gelaten te worden. Hiermee afsluitende, 
bedankt voor uw tijd om dit gehele verhaal te lezen.  
 
Liefs Anna erotische massage


