Ik ben bang

Ik durf niet te zeggen wat ik doe

Ik ben bang, dat de politie aan mijn deur komt

Ik ben bang, dat mijn huisbaas mij uit mijn woning zet
Ik ben bang,dat iemand erachter komt wat ik doe

Als ik word verkracht, ben ik bang om naar de dokter te gaan
Als ik word beroofd, ben ik bang om 112 te bellen
Als er iets gebeurd, sta ik er helemaal alleen voor

Tijdens de pandemie mochten sekswerkers en strippers niet werken. Clubs en bordelen sloten en
veel zijn daarna nooit meer opengegaan.

En ook al betaalden sekswerkers belasting, ze kregen géén coronanoodsteun van de overheid. Ze
hadden nergens recht op.

Sekswerkers konden de huur niet meer betalen, ze raakten in de schulden, ze hadden geen geld
meer om eten te kopen voor hun kinderen. Ze zagen geen andere oplossing dan om déér te blijven
werken, in het geheim.

De politie ging sekswerkers controleren die op het internet adverteerden. Regelmatig dachten
sekswerkers open te doen voor een klant, en dan stonden er ineens agenten in hun slaapkamer.
Sekswerkers die verkracht of beroofd werden, durfden niet meer naar de politie te stappen..

Criminelen wisten dit 66k. Kwaadwillenden beschouwden sekswerkers als een makkelijke prooi.
Sekswerk verdwijnt niet door het te verbieden, het wordt er alleen gevaarlijk van.

0ok nu werken sekswerkers zonder baas. Thuis of als escort vanuit huis. Omdat ze niet terecht
kunnen bij de bordelen, omdat ze trans, man of te oud zijn. Omdat ze zelf de baas over hun werk en
lijf willen zijn!

Dit noemen ze dan illegaal? Want een sekswerker is verplicht om in een bordeel voor een baas te
werken.

Sekswerkers die dit niet willen of kunnen, lopen risico’s op boetes of kunnen hun huis uitgezet
worden. Dus als je weer eens in de krant leest dat een illegaal prostitutiebedrijf is gesloten, bedenk
dan dat dit ook die sekswerker kan zijn die nu dakloos is geworden.

Ik ben bang.
Want er ligt een wetsvoorstel dat sekswerkers verplicht zich te laten registreren in een nationaal
hoerenregister. Ook moeten sekswerkers kunnen aantonen dat ze “zelfredzaam” zijn.

Wat is dat eigenlijk, “zelfredzaamheid”?

Er zijn sekswerkers met kinderen.Er zijn sekswerkers die nieuw in Nederland zijn. Er zijn sekswerkers
met een handicap. Een willekeurige ambtenaar kan zomaar van ze vinden dat ze slechte moeders
zijn, dat ze niet goed genoeg Nederlands spreken, dat ze onbekwaam zijn. Dat ze dus “niet
zelfredzaam” zijn. Dat ze niet in staat zijn om hun eigen keuzes te maken

De “onzelfredzamen” krijgen een verbod om sekswerk doen.
De “zelfredzamen” hebben nog steeds geen werkplekken en geen rechten.



Sekswerk wordt vaak als een probleem gezien. Maar sekswerk is werk. Het geeft een inkomen,
zelfstandigheid, vrijheid!

Sekswerk is niet het probleem, maar de oplossing.

Voor sekswerkers met studerende kinderen, of voor sekswerkers die zelf studeren. Voor degenen die
mantelzorger zijn. Die hun boodschappen willen kunnen betalen. Het is de oplossing voor mensen
die op de arbeidsmarkt gediscrimineerd worden omdat ze trans zijn, om hun huidskleur, om hun
vrouw-zijn. Als sekswerkers verboden worden hun werk te doen, worden hun levens moeilijker.

Wie is die ambtenaar die hierover beslist?

Ik ben bang...

Méér sekswerkers gaan méér geweld meemaken als deze wet erdoorheen komt. Sekswerkers die
niet in een hoerenregister willen, durven of mogen, worden nog dieper de illegaliteit ingejaagd.
Naar daar, waar wetteloosheid regeert, ver weg van collega’s, hulpverlening en politie.

HOER! is het ergste scheldwoord voor een vrouw. Hoeren verdienen geen respect maar minachting
en vernedering. En zijn daarom vaak, het doelwit van geweld.

De verdwenen werkplekken , de weigering van coronanoodsteun, de woninguitzettingen,

de boetes, de dwangbevelen, de zelfredzaamheid-test, het hoerenregister. Het uitbannen, het
vervolgen, het bestraffen.

De jacht op sekswerkers vergroot de vooroordelen over sekswerkers en het stigma op sekswerk.
Dat maakt geweld acceptabel en het verdiende loon van sekswerkers, hoeren, snollen, sletten.
Het wordt gevaarlijker voor sekswerkers, en voor iederéén die zich niet houdt aan de opgelegde
seksuele moraal! STIGMA KILLS

Wij allemaal, wij willen wonen in een land waar niemand bang hoeft te zijn. Een land waar
sekswerkers veilig zijn, waar vrouwen en mannen, waar alle mensen veilig zijn

Ik heb wel een idee hoe!

Geef ons rechten!

Dit is niet gek, nieuw of onmogelijk. In ons buurland en hopelijk ons voorland Belgié hebben vorig
jaar sekswerkers dezelfde rechten gekregen als andere mensen.

In Belgié hebben ze dit beleid ontwikkeld samen mét sekswerkers. Het gaat om hun veiligheid.
En sekswerkers hebben de meeste kennis, ervaring en expertise over sekswerk. Dus!

Wij kunnen dit niet alleen. Wij hebben jouw hulp nodig!
Een gelukkig toeval: NU is het moment! Jij kan helpen!

Schrijf een reactie op dit wetsvoorstel, de Wet Regulering Sekswerkers.
Dit kan je gewoon thuis doen, vanachter je computer, in je eigen woorden.

Je hebt vanaf vandaag nog precies 11 dagen!
Laat je horen!
Samen kunnen wij de levens van sekswerkers ten goede veranderen! Dit is het begin!



Het is voor mij heel eng om hieraan mee te doen.
Maar ik sta hier toch.
Om te laten zien: Hier zijn wij!

Zichtbaarheid van sekswerkers leidt tot normalisering, en tot meer acceptatie voor seksuele
diversiteit. Zodat alle mensen, wij allemaal, iedereen die hier vandaag op de Dam staat, wij ons vrij
voelen om openlijk te zijn, wie of wat we ook zijn.

Vandaag ben ik niet bang
Ik ben niet alleen

Ik ben met jullie

Samen zijn wij veilig



